
Iyengar yoga Centrum oosterhout en Breda

nodigt jou uit om de Internationale Yogadag te vieren met een feestelijk tintje.

Dit jaar vieren wij dat je al 35 jaar yogalessen kan volgen bij ons Iyengar 
Yoga Centrum Oosterhout en Breda (IYCOB)

 

Vrijdag 21 juni 2024

14.30 uur tot 16.15 uur asana les
16.15 uur tot 16.45 uur thee met lekkers
16.45 uur tot 18.30 uur Filmvertoning

Met het zien van de film ‘Der Atmende Gott’ gaan we terug naar de bron 
van Iyengar Yoga, het leven van de leraar van mr. B.K.S. Iyengar, Tirumalai 
Krishnamacharya. 

locatie BREDA (Oosterstraat 106)

JE BENT VAN HARTE WELKOM!

   
     Laat weten als je gaat komen!

Neem je ouders, kinderen, vrienden, buren en andere bekenden en of 
geïnteresseerden mee.

met een hartelijke groet, namasté
Irma en Pascal 

Inlichtingen + opgave via mail of app: 

pasirm@casema.nl 
Pascal Poell en/of Irma Menssink, tel. 0162-456422
Pascal (06-15284977) Irma (06-18953671)
www.iyengar-yoga-breda.nl 

http://www.iyengar-yoga-breda.nl/
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